
 

Koken en bakken voor de            

feestdagen 
W2604 

 
 



Vanmiddag, vrijdag 5 december zijn we aangekomen op 

onze vakantie locatie De Lummel te Langenbroek. 

 

Wie zijn er allemaal mee? 

Jean, Michelle, Lilian, Leonne, Carma, Armand en als 

reisleiders Gretha, Yvonne en Cunera. 

 

We dronken een kopje koffie of thee en hebben kennis 

gemaakt met elkaar. 

Daarna was het al tijd om te gaan koken. Pompoensoep. 

Leonne maakte de pompoen schoon. 

Armand sneed de pompoen in stukken. 

Carma sneed de uien. 

De soep was verrukkelijk. 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Michelle was heerlijk aan het diamant painten 

en Lilian speelde een spelletje op haar IPad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 2 

 

Vanochtend waren we vroeg op. We hebben uitgebreid 

ontbeten en zijn gaan wandelen. Dat was fijn. 

Daarna relaxen, koffiedrinken en lunchen. 

 

’s Middag stond de eerste baksessie op het programma. 

 

 

 

             Pepernoten bakken 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pepernoten worden gebakken. 

 



 

 

En weet je wie er ’s avonds langs kwam? Sinterklaas! 

Stiekem had hij pakjes op tafel gelegd. 

We speelden het Sinterklaas dobbelsteenspel.  

Iedereen kreeg drie cadeautjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag 3. 

 

Na het ontbijt zijn we op internet gaan zoeken naar 

lekkere taart recepten. We vonden een recept voor een 

appeltaart (Heel Holland Bakt) en een omgekeerde 

perentaart (Allerhande).  

Toen was het tijd om boodschappen te halen.  

Na de lunch zijn we gaan bakken.  

 



Michelle, Carma en Gretha maken appeltaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De omgekeerde perentaart wordt gemaakt door       

Cunera, Leonne en Armand. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De perentaart hebben 

we warm opgegeten 

met slagroom. 

Het was erg lekker! 

 

 

 



’s Avonds zijn we uit eten geweest bij Bregje in Oss. 

  



Dag 4 

 

Na het ontbijt gingen we naar de 

kerstshow bij de Intratuin.  

 

En hebben daar leuke 

hebbedingetjes gekocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warme apfelstrudel met koffie of thee was de traktatie 

van deze dag. 

 

Eenmaal uitgekeken gingen we naar het centrum van 

Veghel om nog wat te winkelen. 

 

Thuis gekomen aten we de appeltaart die we gisteren 

hebben gebakken. Heerlijk! 

Ook speelden we een rondje bingo.  

 

’s Avonds stond pasta-ovenschotel met salade op het 

menu. En ijs na.  

 

We zochten recepten voor de high tea van dinsdag.  



Dag 5 

 

Vandaag stond de hele dag in het teken van de high tea. 

’s Ochtends werden er nog wat extra boodschappen 

gehaald. 

 

Als lunch dronken we warme chocolademelk met 

marshmallows en slagroom en aten het restje appeltaart 

op. 

 

De hele middag zijn we druk bezig geweest met het 

maken van allemaal lekkere hapjes  

 voor de high tea. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

We hebben  

gesmuld van al het lekkers. Van uiensoep, 

linzenballetjes, bladerdeeghapjes gevuld met feta 

en spinazie, kokosmakronen, pindarotsjes en 

sandwiches. 

 

 

 

’s Avonds nog een kopje thee of koffie met zelfgebakken 

soesjes gevuld met slagroom. 



 

Dag 6 

 

’s Ochtends gingen we na een klein hapje en het zingen 

voor de jarige Gretha naar een leuk restaurant in Mill, 

het Centrum, om te brunchen. 

 

’s Middag kwam een échte bakker voor een 

bakworkshop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allemaal even  

slagroom 

kloppen. 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben 

vruchtengebakjes gebakken.  

Deze waren hemels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En het uitlikken van de kom slagroom was nog veel 

lekkerder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het opruimen kon iedereen wat voor zich zelf doen.  

Er werd nog één keer gekookt.  

Zuurkoolschotel en hutspot. 

Ja, ook Leonne vond de zuurkool lekker! 

 

De dag werd afgesloten met een drankje en een 

borrelplank.   



Dag 7 

 

’s Ochtends hebben we rustig aan gedaan. En de koffers 

alvast gepakt. ’s Middags na de lunch gingen we naar de 

film, Zootropolis 2. Iedereen vond het een leuke film. 

 



 

 

 

En we gingen nog een laatste keer met elkaar uit eten. 

Bij D’n Buurman in Mill. Een luxe driegangenmenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We sloten de avond thuis af met een drankje en de laatste 

nootjes en pinda’s.  

En iedereen kreeg zijn herinnering. 



 

 

Dag 8 

 

Na het ontbijt hebben we afscheid genomen van de  

eerste reizigers. Jean, Lilian en Michelle. Zij werden 

opgehaald in Langenboom. 

Carma, Leonne en Armand reden mee naar Arnhem. 

Na koffiedrinken bij “de Buitenplaats” ging iedereen 

naar huis. 

 

Bedankt voor de gezelligheid en vrolijkheid. En jullie 

hulp in de keuken. Wat hebben we lekker eten en baksels 

klaargemaakt! Wie weet tot een volgende keer. 

 

                   Yvonne, Cunera en Gretha. 

 



 ?    Wist u datjes       ? 

       Wist u dat:                 ? 

 

Jean ’s morgens om 7:00 uur de gordijnen open doet en 

de placemats klaar legt. Vannacht zelfs al om 02.00 uur! 

 

Leonne heel behulpzaam en vriendelijk is en 3x       
zuurkoolschotel opschept.                                          

 

Carma een kook prinses is.                                            

 

Cunera een kantoordag krijgt van Leonne.        

 

Michelle graag helpt met spullen klaar zetten en 

afruimen. Als ze met Lego bezig is geluiden maakt. 

 

Lilian heel veel praatjes heeft, waar het hart vol van is 

loopt haar mond van over. 

 

Yvonne ervaringsdeskundige is als reisbegeleidster. 

 

Gretha een hele goede huisartsassistente is.  

              

Armand een super zapper is en heel behulpzaam in de 

keuken. 

 


